


TRUYỀN THUYẾT NGỰA ĐÁ KHỞI NGUYÊN 
– THIÊN MÃ LẬP QUỐC



PHẦN I – HOA LƯ LINH ÐỊA VÀ LAI LỊCH NGỰA ÐÁ
Thuở hồng hoang, vùng đất Hoa Lư còn là một thung lũng mênh 
mông, bốn bề vây bọc bởi những dãy núi đá vôi dựng đứng như thành 
quách thiên tạo. Dòng Hoàng Long uốn lượn, nước trong xanh như 
ngọc, len lỏi qua ruộng đồng phì nhiêu rồi đổ vào những đầm sâu ẩn 
hiện trong sương mờ. Trong hang động thâm u, tiếng dơi vỗ cánh hòa 
cùng tiếng suối róc rách, khiến lòng người vừa kính sợ, vừa ngưỡng 
vọng. Trên những triền núi, làng mạc nhỏ bé quần tụ, khói bếp chiều 
bay nghi ngút. Dân cày cấy, đánh bắt, thờ thần núi thần sông, giữ gìn 
tục lệ tế lễ cầu mùa. Trẻ nhỏ rong chơi cùng trâu bò, tối đến quây quần 
nghe người già kể chuyện về Ngựa Ðá – linh vật trấn giữ long mạch 
Hoa Lư, đang chờ ngày hội ngộ với chân mệnh anh hùng.
Người xưa truyền rằng: từ buổi trời đất sơ khai, khi Rồng và Tiên chia 
con, có một Thiên Mã bằng đá giáng xuống phương Nam để trấn giữ 
long mạch đất Việt. Ngựa đứng giữa nước và đá – lưỡng hợp thủy 
thạch – tượng trưng cho sự khởi nguyên và giao hòa âm dương. Thân 
ngựa vững chãi như núi, đôi mắt ngậm hồng quang, biểu thị linh khí 
trời đất. Mỗi đêm rằm, ánh sáng từ miệng ngựa phát ra, nhuộm hồng 
mặt đầm, báo hiệu điềm trời.
Người dân Hoa Lư tin rằng Ngựa Ðá không chỉ là linh thú canh giữ 
long mạch, mà còn là cánh cửa nối giữa nhân giới và thiên mệnh – nơi 
linh khí tụ hội để chọn ra bậc chân mệnh đế vương cho đất Việt.

PHẦN II – LAI LỊCH ÐINH BỘ LĨNH VÀ DẤU ẤN THỦY THẦN
Ðinh Bộ Lĩnh sinh ra trong gia đình có công trấn giữ vùng Hoa Lư. Cha 
ông là Ðinh Công Trứ, một vị quan đức độ; mẹ là bà Ðàm Thị, người 
phụ nữ hiền hậu, được dân làng kính trọng.
Một đêm, bà Ðàm mộng thấy Thủy Thần hóa thân thành rái cá, mang 
theo một viên ngọc sáng rực, dâng lên giữa dòng nước và nói:
“Ngọc này kết tinh linh khí sông núi phương Nam. Ai mang trong mình 
ánh ngọc, ắt mở vận đế vương.”
Khi tỉnh dậy, bà biết đứa con trong bụng là trời ban. Ðinh Bộ Lĩnh chào 
đời với tướng mạo khác thường:
Bàn chân rộng như mái chèo, bước trên cạn vững chãi, lội nước nhẹ 
như cánh chim. Vai rộng năm tấc, tay rắn rỏi như cánh tay Hà Bá.
Ánh mắt sâu thẳm, ẩn giấu long quang trong đáy đồng tử.
Từ nhỏ, cậu bé đã tỏ rõ khí chất phi phàm: trâu bò hung dữ đều ngoan 
ngoãn khi nghe tiếng gọi; nước sâu đến đâu cũng chẳng sợ. Mỗi lần 
xuống đầm, mặt nước quanh cậu bừng ánh hồng – dân làng tin đó là 
dấu ấn của Thủy Thần.
Lớn hơn chút, Bộ Lĩnh thường cùng lũ trẻ lấy cờ lau làm cờ, chia phe 
tập trận. Trong tiếng hò reo, cậu bước đi hiên ngang, ánh mắt rực 
sáng, khiến bọn trẻ đều tôn xưng làm thủ lĩnh. Người già trong làng 
thì thầm: “Trên bờ sải bước cứng như thiết, Dưới nước lướt nhẹ tựa 
chim ưng. Ắt là chân mệnh anh hùng, Sẽ mở vận Nam bang.”

Tuy chưa học binh thư, nhưng mỗi khi bày trận, cậu như được thần 
lực phù trợ. Mỗi đêm trăng rằm, Bộ Lĩnh thường ra bờ đầm Khởi 
Nguyên, ngắm ánh sáng hồng từ lòng nước, linh cảm như có ai 
đang đợi mình dưới đáy sâu.
Một đêm nọ, sao Thiên Mã rực sáng trên bầu trời, chiếu thẳng xuống 
đầm. Ánh sáng ấy chạm vào gương mặt Bộ Lĩnh, khiến toàn thân 
ông rúng động – như thể định mệnh đang gọi tên. Dân làng truyền 
tụng bài thơ cổ như tiếng vọng từ linh giới:
“Rồng thiêng tàng thủy bạc, Thạch mã dựng sơn hà.
Tà dương trùm sóng cả, Chiều dân con nước xa.
Hùng tâm tri thiên mệnh, Luống thẹn khúc đoạn trường.”
Từ đó, người ta tin rằng sao Thiên Mã chính là điềm báo của đất 
nước – báo trước một bậc anh hùng sẽ “định quốc an dân”, xuất hiện 
từ trong lòng nước.

PHẦN III – CUỘC GẶP GỠ VỚI NGỰA ÐÁ, ẤN TÍN LẬP QUỐC VÀ 
THIÊN THƯ ÐỊNH QUỐC
Một năm nọ, có thầy địa lý phương Bắc đi ngang Hoa Lư. Nhìn lên 
trời đêm, thấy sao Thiên Mã rực sáng chiếu thẳng xuống đầm sâu, 
ông thở dài:
“Dưới kia tất có vật linh. Kẻ nào được Ngựa nhận, ắt là người mang 
mệnh đế vương.”
Lời ấy lan khắp vùng. Ðinh Bộ Lĩnh, dù tuổi còn thiếu niên, song chí khí 
đã vượt người thường. Ông quyết lặn xuống đầm tìm hiểu điềm trời.
Lần thứ nhất, ông lặn sâu, thấy bóng dáng Ngựa Ðá sừng sững dưới 
đáy – thân phủ rêu xanh, uy nghi mà trầm mặc.
Lần thứ hai, ông dâng nắm cỏ non vào miệng ngựa. Lạ thay, miệng 
ngựa khẽ hé, ánh hồng tỏa ra như mạch trời khơi mở.
Lần thứ ba, theo lời mẹ, ông mang theo hộp gỗ đựng hài cốt rái cá – 
linh vật Thủy Thần từng hiện thân – đặt vào miệng ngựa.
Tức thì, mặt nước dâng trào, trời đất chuyển động. Toàn thân Ngựa 
Ðá bừng sáng, cả đầm Khởi Nguyên nhuộm sắc hồng, soi rực núi 
non Hoa Lư như ban ngày.
Trong cơn sáng chói ấy, trên lưng ngựa hiện ra Ấn Tín Lập Quốc – 
một ấn bằng đá xanh, vuông vức, khắc hình rồng cuốn thủy, đặt 
trên đài tam cấp, ánh lên như được tắm trong lửa trời. Dưới ấn là 
Thiên Thư Ðịnh Quốc – cuộn thư khắc bằng ánh sáng, chỉ người có 
thiên mệnh mới đọc được.
Ðinh Bộ Lĩnh quỳ xuống, cung kính đặt tay lên ấn tín. Ngựa rùng 
mình, tiếng đá ngân vang như sấm; sóng nước cuộn quanh thành 
vầng sáng tròn. Trên trời, sao Thiên Mã rực hồng rồi hóa thành 
vương miện lửa, chiếu thẳng xuống đỉnh Hoa Lư. Mây ngưng, gió 
tắt – trời đất như lặng nghe lời phong sắc.
Thiên Thư tự mở, hiện lên những dòng chữ lấp lánh:

“Từ Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa, dạy dân khoan giản mà an lạc, ấy là 
để dựng nền. Ngô Quyền lấy trí dũng phá quân Bắc, nhưng chỉ xưng 
Vương, ấy là để giữ đạo. Song đạo trị quốc an dân chẳng thể chỉ lấy 
lòng nhân mà thiếu chính danh. Muốn muôn dân được yên, nước 
phải có vị thế ngang hàng với phương Bắc. Kẻ nắm thiên thư này, 
lĩnh ấn tín này, sẽ lập thành đế nghiệp – xưng Hoàng Ðế nước Nam.”
Từ đó, Thiên Thư Ðịnh Quốc và Ấn Tín Lập Quốc được tôn làm vật 
báu của vận nước, an vị trên lưng Ngựa Ðá – biểu tượng cho mệnh 
trời đã trao cho đất Việt một triều đại chính danh.
Người dân Hoa Lư truyền rằng: kể từ đêm ấy, ánh sáng hồng trong 
đầm không bao giờ tắt. Mỗi đêm rằm, nếu soi xuống mặt nước, vẫn 
thấy bóng Ngựa Ðá khẽ lay – như còn canh giữ ấn thư của vận nước.

PHẦN IV – ÐIỀM THIÊN MỆNH VÀ SỰ RA ÐỜI CỦA ÐẠI CỒ VIỆT
Sau đêm gặp Ngựa Ðá, chí lớn trong lòng Ðinh Bộ Lĩnh càng thêm 
kiên định. Ông không còn là cậu bé cờ lau năm nào, mà mang dáng 
dấp của bậc thiên tử.
Người trong vùng kể lại: mỗi khi Bộ Lĩnh đi qua, đầm Khởi Nguyên 
dâng sương đỏ, chim trong núi hót vang, dòng Hoàng Long cuộn 
sóng như khấu đầu nghênh đón. Khi mười hai sứ quân nổi loạn 
khắp nơi, Bộ Lĩnh dấy binh từ Hoa Lư, khí thế như vũ bão. Quân ông 
tiến đến đâu, dân đến đó quy phục – bởi ai nấy đều tin ông là người 
được trời chọn. Trong trận quyết chiến tại Ðỗ Ðộng Giang, giữa khói 
lửa, Bộ Lĩnh giơ cao thanh kiếm, hô vang lời thề sử cũ còn truyền:
“Một ấn định quốc, một thư an dân.
Ấy là mệnh trời trao, chẳng thể cưỡng.”
Loạn lạc chấm dứt. Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng 
Ðế, đặt quốc hiệu Ðại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư.
Ðêm đăng cơ, trăng sáng trên đỉnh núi, ánh đỏ từ đầm Khởi Nguyên 
lại chiếu rực. Ngựa Ðá – linh vật khởi nguyên – thoáng hiện trong 
sương. Ấn và thư phát sáng rồi dần tan vào hư không. Các đạo sĩ 
trong triều bảo rằng:
“Thiên mệnh đã hoàn tất. Vật báu trở về với long mạch, chờ ngày tái 
hiện khi quốc vận cần người kế tục.”
Người đời tin rằng Ngựa Ðá Khởi Nguyên không chỉ là vật trấn quốc, 
mà còn là chứng nhân của mệnh trời – biểu tượng cho sự khai sáng, 
hợp nhất giữa thiên – địa – nhân.
Từ ấy, truyền rằng: mỗi khi vận nước thịnh, sao Thiên Mã lại hiện 
giữa trời; ánh sáng hồng nơi đầm cũ Hoa Lư lại lung linh phản chiếu 
– như hơi thở của linh khí non sông.
Ngựa Ðá Khởi Nguyên – không chỉ là huyền tích mở đầu cho đế n 
ghiệp Ðại Cồ Việt, mà còn là khúc khải hoàn đầu tiên của dân tộc 
trên hành trình bước ra khỏi bóng phương Bắc, khẳng định chính 
danh đế vương, và dựng nên nền tảng cho quốc thống ngàn đời.
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